Zondag 18 augustus 2024 9.30 uur in de
Ontmoeting te Scheemda (zomerdienst PGOG)

voorganger ds. Bert Altena
taakdragers Fré Zondag, Evert v.d. Wal,
Eky Kranenborg

lector Betty Feiken
organist Hennie de Vries
beamteam Ludolf Niemeijer, Hilko Snoek
kindernevendienst Ina Brinkman
koffiedienst Gerda en Peter Boven,
Joyce Bos

autodienst J. van Loo

Woord van Welkom
we gaan staan
Aanvangslied Psaim 74: 1,2 en 7

Groet en bemoediging

v Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer

Amen

onze hulp is in de Naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft

O God, keer ons om naar U toe

en doe ons weer leven met hart en ziel
laat ons, o Heer uw liefde zien

en schenk ons uw heil, amen.
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Vervolg aanvangslied: psalm 74: 13, 14

we gaan zitten

Kyriégebed met acclamatie: lied 367b
Glorialied: lied 217

Groet
v de Heer zal bij u zijn
a de Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Moment voor de kinderen

Lied met de kinderen: lied 288

Eerste lezing: Jesaja 35

Gezang 111 (Oude hervormde bundel 1938)

De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden
eindeloos

de zandzee zal herschapen schijnen,

want bloeien zal zij als een roos.

Van heil'ge vreugde zal zij beven

doortinteld van een heerlijk leven,

dat nimmermeer verwelken zal.

Zij zal de wonderen des Heren

aanschouwen en zijn grootheid eren

met jubelend triomfgeschal.

Uw schepping in haar zomergloor;
dan dringen tot des doven oren

uw goddelijke woorden door.

De kreup'le zal van vreugde springen,
de sprakeloze tong zal zingen,
hosanna's meng'lend tot Uw lof;

en stromen levend water spreiden
hun zilv'ren beekjes door de heide,
zo fris als eens in Edens hof.

Tweede lezing: Marcus 7: 31 — 37
Lied 323

Overdenking

Lied 534
Dankgebed, voorbeden met acclamatie: lied 368g

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

we gaan staan
Slotlied: lied 982

Wegzending en zegen

In ons hart en in ons huis,

de zegen van God.

In ons komen in ons gaan,

de vrede van God.

In ons leven en op onze zoektocht,
de liefde van God.

Bij het einde, bij het nieuw begin,
de armen van God om ons te ontvangen en
thuis te brengen.

Amen. (gezongen)
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Collecten bij de uitgang

1¢ — Voedselbank Oldambt en Midden Groningen
Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken
uit onze samenleving. De voedselbanken delen
voedselpakketten uit aan gezinnen die het niet breed
hebben. Over het algemeen zijn het mensen die op of
onder het bijstandsniveau leven.

2¢ — Kerk

3e — Diaconie



